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Je koopt er tunmeuoels,
of valgt er een wildpluk-
workshop. Je ontdekt
er nisuwe planten en
leert koken met bloemen
uit de moestuin. In
paknuis De Bdllenschuur,
In de wellanden tussen
Leiden en Den Haag,
oruist het van het groene
leven. Na jaren van
leegstand gaven Machiel,
Marco en Natascha het
pand een nieuw gezicht.,
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grow your own ~
cook the seasons
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H&G bijzonder adres

'Hij groeit goed op deze arme

Zodra we de tuin in lopen, komt er kleur op de wangen

van Machiel Vlieland {44). Hij ademt diep in, buiten is hij in
ziin element. We wandelen door een zee van kleurrik leven.
‘De grond was schraal toen we hier tweeénhalf jaar geleden
begonnen,” vertelt de tuinontwerper. 'k had compostaarde
kunnen storten, maar ik vond het een uitdaging het zo te
laten, om te ontdekken welke planten juist hier goed gedijen.”
Zijn hand strijkt over kattenstaart, hij wijst op zonnehoed en
ezelsoor en naar de wilgen en elzen. Eronder staan grassen
als Deschampsia, met zijn groene wuivende takken. ‘Zelfs in
de winter is deze tuin beeldschoon. En in de zomer is het
één kleurenpracht.’

Machiel maakt tuinantwerpen voor particulieren en bedriven.
Daamaast richt hij terrassen in voor opdrachtgevers als de
Stadsschouwburg en Hortus Botanicus in Amsterdam en het
Museum Volkenkunde in Leiden. Samen met ziin partner Marco
Marquez (37) is hij eigenaar van de prachtige Bollenschuur in
Voorschoten. Dit industriéle jaren 30-pand, tot 1950 in gebruik
als opslagplaats voor bloembollen, hebben ze zorgwuldig
opgeknapt en omgetoverd tot een groen bedriff.

De winkel trekt klanten uit heel
Nederland, vanwege de iconische tuinmeubels en -accessoires
die er te koop zijn.

(45). De culinair auteur
en veggie-chef is van huis uit communicatiestrateeg, maar wel
&én met een passie voor kruiden. Twee jaar geleden maakte
ze een caréreswitch en richtte in De Bollenschuur De Keuken
van Greendelicious in. Haar groene kookatelier, vol gedroogde
kruiden en botanische prints, is inmiddels al in de wijde
omgeving bekend.

Op deze ochtend lopen ze gedrieén door de tuin voor

De Bollenschuur, die fungeert als ideeénbron voor bezoekers,
en Natascha heeft er een kleine moestuin. "Hier plukken mijn
gasten en ik de kruiden, groenten en eetbare bloemen waarmee
we koken,” vertelt ze. Een van die tongstrelende bloeiers is de
Agastache Blue Fortune', een paars pluimpje dat Machiel laatst
ontdekte. Machiel: ‘Mensen ziin verbaasd: ‘Wat is dit voor gave
plant? Dat blikt dan gewoon een dropplant te ziin..." Natascha:
‘Hij groeit goed op deze arme grond. En Iékker dat hij is!’

grond. En lékker dat hij 1s!'

Tuinadvies, buitenmeubels, groenworkshops en vegetarisch
koken: in De Bollenschuur loopt het allemaal losjes in elkaar over.
Geregeld organiseert Natascha een aanschuifdiner, omgekeerd
laten de mannen zich door haar groente-enthousiasme inspireren.
Marco: ‘Natascha heeft me laten zien hoe mocl de bloem van
een uiis. En je kunt er ook gerechten mee kruiden. Een klein
beetie ervan is al genoeg.” We delen dezelfde filosofie,” vat
Natascha de kruisbestuiving samen, ‘we leven alle drie met de
seizoenen en werken met wat de natuur ons biedt. We zitten
midden in de Randstad, toch barst het hier van het groen,

en dat willen we delen. Bezoekers van De Bollenschuur zijin
levensgenieters. Die genieten van een mooie stoel of buitentafel.
Maar cok van een puur-natuurgerecht.’

De blauwe poortdeuren naar de winkel staan wiid open. Helder
zonlicht valt door de ramen, de stalen en aluminium meubels
blinken fris. Langs een muur staan authentieke Butterfly chairs die
geschikt ziin voor buiten, met katoenen zitting. Rilen Luxembourg-
en bistrostoelen fonkelen in voorjaarskleuren. Het is erg moeilijk
kiezen tussen de fraale tinten. Er is mintgroen, zachtroze, rood en
citroengeel. Machiel: ‘Bij mijn tuinontwerpen horen tiidloze, lichte
meubels. Van jongs af aan heb ik een voorliefde voor industriéle
Franse en Engelse ontwerpen. Die blijven mooi, zijn dat cok

over dertig jaar nog. Ze ziin bovendien ambachteliik gemaakt, in
dezelfde fabrieken waar ze ook in de jaren dertig, veertig en vijftig
werden gemaakt.'

De zon duikt achter een wolk, Marco legt een blok hout in de
kachel. Duuk, de jonge huislabrador, wil naar buiten, en kikt of
ze weg kan glippen naar de omliggende wei. ‘'Nu zie je rondom
De Bollenschuur gras en bomen,” vertelt Machiel, ‘maar tot twee
jaar geleden stond het hier vol met kassen. De gemeente is ze nu
verder aan het ruimen. Er komt weer meer ruimte voor de natuur.”
Natascha kijkt naar de tuin: 'k bliif het een wonder vinden dat je
een zaadie de grond in duwt en dat daar allerlei mooie dingen
uitkomen.” Tegen Machiel: ‘Dat heb jij ook, toch? Jij bent ook

het gelukkigst in de tuin.” Marco biecht op hoe hij en Machiel op
zondag, hun enige vrile dag, toch altid nog in De Bollenschuur
zijn te vinden. ‘Eerst koffie, dan met Duuk de tuin in en banjeren
door de weilanden. Trots dat we dan zin.
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